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De Berkel
Wat hebben het Dwtse Bltier- :
beck en het Hanzestadje Zut-
phen met elkaar gemeen? Zj-
mogen zich, évenals acht tus-
+ senliggende plaatsen, al eeu-.
' wenlang 'buren’ noemen van
het 110 kilometer lange rivier-
- e de Berkel. De Berkelburel
zijn voos hun bpterf_sam allang
niet meer afhankelijk van de ri-
vier, hooguit pikken ze wat toe- |
ristische graantjes mee. Maar,
in verviogen tijden dreef de Ber-
kel nog de watermolens aan: =
" enwerd het! kleislib dankbaar :
als ‘mest’ voor de dorre zand-
gronden gebruikt. Enwatte - :
denken van de stoere Berkel- .
schippers, die tothet begin =
van de vorige eeuw goederen
als zilverzand, jenever en dak
pannen in hun zompen vervoer-
den. ‘De Jappe’, een replica - :
van de Berkeizomp, vervoert te-
genwoordig alleen toeristen.
Dat langs de Berkelveel
schoons valt te zien, dringt
‘steeds meer tot de regionale
VWV 'ers door. Zo kwam vorig
jaar de Derde Berkeleompag- :
nie tot stand, die het ambitieu-
ze plan heeft de ganse Berkel
weer bevaarbaar te maken.
Verwordt de rivier dan tach™
weer tot de levensader van wel
eer? Of het zover komt, is kof-
fiedik kijken. Wij nemenuin
elk geval alvast stroomaf-
waarts mee, voor een kennis-
making met de Berkelburen.
Vandaag deel 2: Coesfeld. '

Rondleiding
Wie van Coesfeld naar Ge-
scher wil fietsen, doet er ver-
standig aan zelf rijwielen mee
te nemen. In Coesfeld zijin ze
niet te krijgen. In Gescher wor-
den wel tweewielersverhuurd.
Coesfeld verhuurt geen fietsen
maar wel mensen: onder de
naam Rent-a-Coesfelder kun-
nen toeristen een ‘eigen’ inwol
ner huren, die een' rondlelmng
geeft doorhet stadje:

Coesfeld is Borculo en Groenlo in één

Wie denkt dat Borculo het Berkelstadje bij uit-
stek is, moet toch eens een keer over de grens
naar het Duitse Coesfeld. Deze charmante
plaats, nog zo’n dertig kilometer rijden als je bij
Winterswijk de grens overgaat, is namelijk één

en al Berkel.
Door Yildiz Huinink

COESFELD - De Berkel
stroomt in Coesfeld kilometers
lang door en in een singel rond-
om het centrum. Er zijn talloze
bruggetjes, mooie oevers, een
historische stadsgracht waar
Berkelwater doorheen stroomt
en er staat een* oude molen.
Coesfeld werd rond 1300 dan
ook Hanzestad en ontwikkelde
zich tot het handelscentrum
van het westelijke Miinster-
land.

De vergelijkingen gaan door.
Want wie denkt dat Groenlo, of-
wel Grolle, het enige echte ves-
tingstadje is, moet eveneens
een keertje naar Coesfeld toe.
In 1197 kreeg het dorp Coes-
feld stadsrechten, van bisschop
Herman II van Miinster om pre-
cies te zijn. De jonge stad eiste
de nieuw verworven vrijheden
helemaal op en bouwde een ves-
tingwerk met wal, gracht, stads-
muur, vijf poorten en acht to-
rens.

Hoewel vele chaotische eeu-
wen met bijbehorende oorlo-
gen hun sporen hebben nagela-
ten, is Coesfeld zich blijven ont-
wikkelen. Bij zware bombarde-
menten in maart 1945 werd de
binnenstad voor een groot deel
verwoest. Toch is de aantrekke-
lijkheid niet verloren gegaan;
bij de wederopbouw is reke-
ning gehouden met de middel-
eeuwse opzet van het stadje.
Vanwege al deze ingrediénten
weten toeristen Coesfeld uitste-
kend te vinden. Dat is te mer-
ken aan al het foldermateriaal
dat, ook in het Nederlands, be-
schikbaar is en aan de vele toe-
ristische routes en historische
stadswandelingen. Er blijkt

Berkelburen

"Een zwerftocht vah bron
tot monding

zelfs een inwonervan het stadje
te huur voor een persoonlijke
rondleiding. Rent-a-Coesfelder,
heet deze service. Een Paohlbor-
ger noemen de Coesfelders de
authentieke inwoners zelf.

De VVV, ofwel de Tourist Infor-
mation Coesfeld, zit midden op
het fraaie marktplein en helpt
verder. Op dit marktplein zijn
trouwens ook aardige cafés en
eetgelegenheden om even te
gaan zitten.

Radwandern

Maar behalve kano-, bpot- en
wandeltochten, is de fiets het
meest ideale vervoermiddel om
het historische plaatsje te door-
kruisen. Coesfeld moet je bij
voorkeur op de fiets ontdek-
ken, roepen enkele folders.
‘Radwandern und mehr’, zo is
een groene, moderne informa-
tiegids getiteld. Er zitten drie
fietsroutes bij, en kijk eens aan:
ook een speciale Berkeltocht
om op het ijzeren ros te doen.
Er zijn volop fietsen te huur, ver-
meldt de folder. Helaas blijkt
die niet helemaal actueel. ‘De
verhuur van fietsen doen we
niet meer’, vertelt de medewer-
ker van de toeristeninformatie
tot zijn spijt. ‘Het kan wel in Ge-
scher, maar dat ligt zo'n acht ki-
lometer verderop.’

Aangezien deze Berkelroute uit-
gerekend naar Gescher voert,
wordt het op deze manier wel
heel vaak pendelen. Tja, dan
maar de eigen fietsen in de auto

laden Lasug, maar de moeite
waard, zo blijkt anderhalf uur
later. _

De Berkelroute Coesfeld-Ge-
scher begint al op een idyllisch
plekje. De Walkenbriickentor
is de enige overgebleven stads-
poort, hier is ook het plaatselij-
ke museum gevestigd. De Ber-
kel is hier smal, maar mooi.

De fietstocht voert verder door
het centrum (veel winkels!) en

" _over de Jacobiwall. Alweer

goed om het fototoestel uit de
tas te halen. De Pulverturm
pronkt hier aan de Berkel, ook
een overbh}fsql van de stadsves-
ting.

Verder gaan we, het centrum
uit via de Berkelstrasse en Ber-
kelwiese over smalle paadjes,
telkens links langs de meande-
rende beek. ‘Wald und wiesen-

‘fluss’ noemen onze Qosterbu-

ren de rivier hier, wat zoveel wil
zeggen als woud- en weideri-
viertje. Kilometers lang voert er
een smal grindfietspad van
Coesfeld richting Gescher. Al-
leen het industriegebied dat je
hier passeert, legt een smet op
al dat groen.

Halverwege de beide plaatsen
is een authentieke molen. Deze
is nog in bedrijf en te bezichti-
gen. ‘In 1630 heeft men gepro-
beerd de Berkel bevaarbaar te
maken’, vertelt een medewer-
ker. ‘Dat kun je je bijna niet
meer voorstellen. Toch heeft
men hier met zompen gevaren.
Ja, net zoals bij jullie in Hol-
land.” Kano's en boottochten,
al dan niet georganiseerd, ver-
trekken eveneens vanaf hier.
Coesfeld is al met al zeker de
moeite van -het bezoeken
waard. Het (is er netjes en
schoon en de mensen zijn vrien-
delijk. De | typisch Duitse
Lambertikerk, het stadhuis, de
Walkenbriickentor en de oude
graanstokerij' aan de Mithlen-
strasse... toegistische trekpleis-
ters genoeg.

Voor meer informatie is er ook
de website: www.coesfeld.de
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Het Duitse plaatsje Coesfeld is een Berkelstadje en vestingstadije tegelijk, en kan bovendien
wedijveren met Borculo en Groenlo.




